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Om me heen zie ik niets anders dan het uitgestrekte, golvende prairielandschap van 
Nebraska. Op de heuvels achter me kijkt een kudde gitzwarte koeien me nieuwsgierig 
aan en in de verte klinkt vaag het waarschuwende getoeter van een goederentrein, 
die ik ver beneden me traag door het dal zie kruipen. Het is warm. Een druppel zweet 
vindt langzaam een weg mijn nek in en loopt vervolgens de motorjas in. Een beetje 
vertwijfeld kijk ik om me heen, de sporen van de ruim 150 jaar oude Oregon Trail 
moeten zich hier ergens bevinden. Maar waar...?   | Tekst en foto’s: Ineke Koene |
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Eerst maar eens die jas uit en 

de helm af. Dan nog maar eens op de kaart 

kijken. Heb ik misschien iets over het hoofd 

gezien? Terwijl mijn T-shirt opdroogt in de 

wind en ik de route nog een keer in alle rust 

naloop, verschijnt aan de horizon een stof-

wolk aan een verder strakblauwe, wolkenloze 

hemel. Een rode truck komt over de uitgesle-

ten weg op me af rijden. Als de bestuurder 

er bijna is, houd ik als groet mijn hand op en 

loop op de wagen af. De bestuurder heeft een 

vriendelijk, open gezicht dat wordt omrand 

door een volle, door de zon geblondeerde 

baard. Veel ouder dan 35 jaar kan hij niet zijn. 

Na het gebruikelijke, wederzijdse ‘How are 

you? – Good!’, vraag ik hem of hij misschien 

weet waar de nog zichtbare wagensporen van 

de Oregon Trail zich bevinden? In een paar 

zinnen, soms wat moeilijk te verstaan door 

het typische geknauw van het midwesten, 

legt hij uit dat ik vlak in de buurt ben. Ik hoef 

alleen maar deze zandweg terug te rijden 

naar highway 30, dan is het niet veel verder, 

ten noorden van de highway. “You can’t miss 

it!”, voegt hij er nog geruststellend aan toe.

Een klein uur later, na heel wat zoekwerk, vind 

ik dan ook daadwerkelijk eindelijk de ingang 

in een prikkeldraadomheining, niet zo heel 

ver van de plek waar ik de bestuurder van de 

truck gesproken heb. ‘Can’t miss it’? Wees op 

je hoede wanneer iemand je dat zegt!

Het blijkt een terugkerend thema tijdens 

deze reis: het zoeken naar bijna onzichtbare 

sporen in het uitgestrekte open landschap 

van het westen van de VS. Gefascineerd door 

de moed van Amerikanen, die halverwege de 

19e eeuw huis en haard achterlieten om een 

nieuw bestaan op te bouwen in het verre Ore-

gon, besloot ik deze reis ook eens te maken. 

Ditmaal alleen niet met ossen en wagens, 

maar met de kleine Yamaha XT350. Omdat ik 

de 3.200 kilometer lange route van de oor-

spronkelijke reizigers zo historisch getrouw 

mogelijk wil volgen, brengt deze me op de 

meest verlaten wegen van de staten Kansas, 

Nebraska, Wyoming, Idaho en tenslotte 

Oregon. Een offroad-motor lijkt daarvoor toch 

wel duidelijk de beste keus.

Net als voor veel van de pioniers 

indertijd, begint ook mijn reis in het stadje 

Independence, dat nog net in de staat Mis-

souri ligt. Het is inmiddels helemaal opgegaan 

in de hebberige metropool Kansas City. Veel 

tastbare herinneringen aan de trail hebben 

de tand des tijds niet overleefd, hier heersen 

de grote vreetketens van McDonald’s, Pizza 

Hut, Wendy’s en andere voorzieners van 

smakeloos fabriekseten. Langs de kant van de 

weg zie ik Walmarts, Home Depots, ontel-

bare autodealers, bandenwinkels en garages. 

Cliché-Amerika op zijn best. De klamme juni-

hitte is het laatste beetje overtuiging dat ik 

nodig heb om zo snel mogelijk de prairie op te 

zoeken. De emigranten vertrokken indertijd 

meestal in april en mei vanuit de Verenigde 

De loop van de originele Oregon Trail 

is vaak moeilijk te achterhalen, maar 

niet altijd.

Het prachtige uitgestrekte 

landschap van het Fort 

Hall-reservaat in Idaho.

Panorama van Scotts Bluff in het westen 

van Nebraska.
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Staten (dat toen alleen nog bestond uit de 

staten aan de oostkust), omdat dan het 

gras hoog genoeg was om de trekdieren van 

genoeg voedsel te kunnen voorzien. Alles aan 

bezittingen dat niet verkocht of weggegeven 

was, lag achter in de bijna 600 kilo wegende 

houten wagens, met hun witte, katoenen 

kappen ook wel spottend ‘prairie schooners’ 

genoemd. Ze werden voortgetrokken door 

vier tot zes ossen. Snel ging het met deze 

trekdieren zeker niet, maximaal 25 tot 30 

kilometer per dag, maar de enorme beesten 

waren sterk, hadden uithoudingsvermogen, 

waren niet al te kritisch in wat ze aten en 

een stuk minder interessant voor indianen 

dan paarden of muilezels. Al met al als geen 

ander geschikt om de gemiddeld vijf maanden 

durende reis, veelal door onherbergzaam en 

droog woestijnlandschap, te doorstaan.

Het eerste deel van de reis, door 

het glooiende Kansas en het oosten van 

Nebraska, was relatief gemakkelijk voor de 

emigranten. Overal genoeg water en gras te 

vinden, en het weer was, afgezien van een 

enkele heftige voorjaarsstorm, prima te doen. 

Precies zo’n onweerswolk weet mij, ruim 150 

jaar later, ook te vinden. En wel in de Black 

Hills van Wyoming op het moment dat ik de 

gemoedelijke, relatief groene staten Kansas 

en Nebraska al achter me gelaten heb. De 

lucht ziet er behoorlijk dreigend uit, maar ik 

besluit toch verder te rijden. Wegen zijn hier 

schaars en omrijden kost simpelweg teveel 

tijd. Bovendien gaat de alternatieve route 

over een Interstate, en naar mijn gevoel 

heb ik al veel te veel rubber geofferd aan de 

betongoden van de snelweg.

De onweersbui is kort maar hevig, waarbij 

de gratis meegeleverde stevige wind de XT 

als een blaadje over de weg doet dwarrelen. 

Zodra de hemel zich opent voel ik de enorme 

regendruppels, ondanks de bescherming van 

mijn motorjas, pijnlijk op mijn armen inslaan. 

Het duurt ongeveer vijf seconden voordat 

mijn motorkleding volledig doorweekt is. Maar 

zoals gezegd, het slechte humeur van Moeder 

Natuur is vandaag snel voorbij, een kwartier 

later rijd ik alweer in de zon, door de prach-

tige natuur ten oosten van Glendo. Alles nu in 

heldere kleuren na de verfrissende zomerbui. 

Vanaf de heuvels word ik vanaf veilige afstand 

bespied door nieuwsgierige antilopen, hier 

‘pronghorns’ genoemd. Een paar honderd 

meter verder springen twee herten verschrikt 

door het hoge gras, op de vlucht voor het 

geluid van de tevreden brommende ééncilin-

der. Door de vochtige, warme lucht en de rode 

modder op de weg voelt het bijna als rijden 

door Afrika. Mijn dag kan, ondanks mijn natte 

pak, nu al niet meer stuk.

Voor de pioniers en hun zware 

wagens vormden de Black Hills de eerste seri-

Op en langs de Oregon Trail wordt het verleden vaak nieuw leven ingeblazen tijdens 

vele historische reconstructies, ook wel ‘pageants’ genoemd.

De kolonisten gebruikten 

doorgaans ossenwagens als 

vervoer. Op de achtergrond 

een ‘bluff’ (steile heuvel) in 

Scotts Bluff.

>
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euze uitdaging op weg richting het westen. 

Naar verluidt lag de weg die voorafging aan 

de heuvels bezaaid met spullen die op het 

laatste moment nog uit de wagens gegooid 

werden: enorme voorraden eten, gietijzeren 

fornuizen, zwaren houten meubels. Zelfs ploe-

gen en hele bibliotheken werden naast de weg 

achtergelaten, dit alles om de wagens maar 

lichter te maken om de ossen te ontzien. De 

kolonisten kwamen erachter dat op reis naar 

een nieuw leven dat prachtige erfstuk van 

oma eigenlijk vooral een zwaar stuk dood 

gewicht was. Ook ik heb behoorlijk wat tas-

sen op de motor geknoopt, maar ondanks 

mijn beperkte offroad-ervaring heb ik weinig 

last van het extra gewicht op de Yamaha. 

De meeste wegen in de VS zijn goed onder-

houden gravelwegen, waarover het prima 

rijden is. 

Een groot deel van de route vanuit Indepen-

dence naar het westen loopt langs de Platte 

River, zo genoemd door Franse pelsjagers 

vanwege het ondiepe karakter van de stroom. 

Door de rivier stroomopwaarts te volgen 

kwamen de emigranten steeds dichter bij 

de Rocky Mountains. Het was van levensbe-

lang voor de pioniers om steeds in de buurt 

van een rivier te reizen, zonder water was 

overleven in deze droge streken namelijk 

onmogelijk. Na de Platte werd de rivier de 

Sweetwater gevolgd en daarna achtereenvol-

gens de Green River, de Bear River, de Snake 

River en tenslotte de machtige Columbia, aan 

de huidige grens met de staat Washington. 

Zodra ik het westen van Nebraska inrijd, ver-

andert het landschap langzaam naar dat van 

een droog woestijnklimaat. Het echte Wilde 

Westen zoals we het uit de oude westerns 

kennen. De groene velden en wilde bloemen in 

de berm maken plaats voor bloeiende yucca’s 

op de rotsige grond, afgewisseld met het 

onkruid van het westen: grijze alsemstruiken, 

het zogenaamde ‘sagebrush’. Hier en daar zie 

ik een bloeiende cactus. Historisch gezien is 

dit het meest interessante deel van de reis. In 

Nebraska en Wyoming vind ik de bijzondere 

natuurverschijnselen die zo vaak genoemd 

worden in de dagboeken van de kolonisten: 

Chimney Rock, Scotts Bluff, Jailhouse en 

Courthouse Rock, enorme rotsformaties 

midden in de woestijn, die belangrijke her-

kenningspunten vormden voor de reizigers. 

Andere belangrijke historische bakens zijn 

Independence Rock, een enorme vulkanische 

steen van zo’n 40 meter hoog, bekrast met 

honderden namen van reizigers, en Register 

Cliff, een zandstenen klif waar eveneens tal-

loze namen en boodschappen zijn achtergela-

ten. Ik heb er veel over gelezen, maar nu pas, 

terwijl ik er naast sta en met mijn hand voel 

aan de letters die honderdvijftig jaar geleden 

in de rots zijn gekrast, begint het allemaal pas 

echt te leven. Ik realiseer me wat een onvoor-

stelbare onderneming het geweest moet 

zijn voor de mensen die hier zo lang geleden 

dwars door dit uitgestrekte land reisden. 

Geen geasfalteerde wegen, geen borden, geen 

restaurants. Enkel, in het beste geval, een 

stoffi g pad, dat gedeeld moest worden met 

duizenden anderen, allemaal op weg naar een 

hopelijk betere, maar o zo onzekere toekomst.

Reizend vanuit het oosten kom 

ik steeds dichter bij het letterlijke hoogtepunt 

van mijn reis: South Pass. Het vooruitzicht 

deze pas, ontdekt in 1812 door Robert Stuart 

op zijn terugweg uit Astoria (in de buurt van 

het huidige Portland), te moeten bedwingen, 

heeft menig emigrant slapeloze nachten 

bezorgd. De pas was de enige mogelijkheid 

om de ruige Rocky Mountains over te steken, 

de kolonisten verwachtten te moeten reizen 

over smalle, gevaarlijke rotspaden, die net 

breed genoeg waren voor hun trekdieren en 

zware wagens. Paden ook waar een kleine 

misstap van mens of dier zou eindigen op de 

bodem van een honderden meters diepe kloof. 

Achteraf bleken ze zich voor niets druk te 

hebben gemaakt, South Pass blijkt een van de 

meest gemoedelijke passen over de beruchte 

bergketen die zich uitstrekt van Canada 

tot Mexico. Geen smalle rotspaden met een 

kolkende rivier in de diepte, maar een aantal 

fl auwe heuvels, begroeid met alsem, zo ver 

het oog reikt.

Na het bereiken van de pas en het maken 

van een paar foto’s, bestudeer ik de GPS. Die 

vertelt me dat ik, wanneer ik deze kleine pas 

verder doorrijd, uiteindelijk weer bij highway 

28, de doorgaande route naar het zuidwes-

ten, zal uitkomen. De weg is niet breed, het 

zijn feitelijk twee kaal gereden sporen maar 

in prima staat, en ik besluit daarom om, in 

plaats van de lange gravelweg terug te rijden, 

door te steken via deze short cut. Na een 

paar kilometer rijden door de uitgestorven 

heuvels vol alsem, wordt de weg langzaam 

wat rotsiger en niet veel later voegen de 

twee sporen zich samen tot één. Dat bete-

Het overzicht is hier zonder meer goed te noemen, 

des ondanks telt een gewaarschuwd mens voor twee.

De magistraal mooie Shoshone Falls is een van de drie watervallen in de Snake  River 

nabij de stad Twin Falls.

>
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kent meteen dat ik zo af en toe met mijn 

zwaarbeladen motor door stukken diep zand 

moet, een fl inke uitdaging. De vee roosters 

die ik tegenkom liggen door erosie van wind 

en water zo’n centimeter of twintig boven 

de weg. Eigenlijk is er inmiddels van een 

weg amper nog sprake, het is meer een smal 

koeienpad tussen de struiken door. Het maakt 

dat ik maar blijf kampen met een aloud, velen 

bekend dilemma: ga ik voor zekerheid en keer 

ik om, in de wetenschap het hele eind terug 

te moeten rijden, of gok ik erop dat het snel 

beter zal worden, met het risico straks alsnog 

om te moeten keren en extra tijd te verliezen? 

Ik ga voor de laatste optie, het zou niet ver 

meer moeten zijn. Mijn vasthoudendheid, of 

moet ik zeggen koppigheid, wordt beloond. Na 

het smalle koeienpad wordt de weg breder en 

steviger en niet lang daarna voeg ik me, met 

toch een licht gevoel van euforie, bij de langs-

razende rij personenwagens, vrachtwagens en 

campers (RV’s, oftewel Recreational Vehicles) 

op Highway 28.

Hoewel ik ter voorbereiding op 

de reis de historische route op een moder-

ne kaart heb uitgezet en in de GPS heb 

geplaatst, ontkom ik er niet aan af en toe de 

route te verlaten. Niet overal is men even zui-

nig op het behoud van de trail, met als gevolg 

dat ik bij tijd en wijle letterlijk een dood-

lopende weg inrijd. Op andere plekken hebben 

de sporen van het verleden plaats moeten 

maken voor de techniek of de economie van 

de toekomst. Hier en daar word ik gedwongen 

om een fabriek, ranch of zelfs stuwmeer heen 

te rijden. Soms is overduidelijk aangegeven 

dat vreemdelingen niet gewenst zijn, door-

gaans middels een ‘no trespassing’-bordje 

waarbij de boodschap soms extra kracht 

wordt bijgezet door een serie kogelgaten. 

Meer dan eens echter dwingt de eigenaar van 

een stuk land me op een vriendelijke, maar 

desalniettemin niet mis te verstane manier 

terug te keren naar waar ik vandaan kom. De 

VS, en zeker deze bewuste staten, mogen dan 

enorm uitgestrekt zijn, inmiddels heeft ieder-

een zijn stukje geclaimd en wee de onverlaat 

die zich zonder toestemming op ’s mans terri-

torium begeeft. Duidelijk een van de grootste 

verschillen met het enorme niemandsland van 

anderhalve eeuw geleden.

Ik noem het niemandsland, maar dat was het 

natuurlijk niet. Duizenden jaren voordat de 

blanken voet aan wal zetten op de grond van 

het onbekende westen van Amerika, woon-

den hier al indianen. Een nomadenvolk, deze 

Plains Indians, dat leefde waar de bizon leef-

de, hun bestaan al eeuwenlang in evenwicht 

met de natuur om hen heen. Met de komst 

van de grootschalige trek naar het westen in 

de jaren ’40 van de negentiende eeuw, kwam 

daar verandering in. Vanaf die tijd verslech-

terden ook langzaam de verhoudingen met 

de indianen. Werd er in het begin nog volop 

handel gedreven tussen de roodhuiden en de 

blanke emigranten, na verloop van tijd zag de 

oorspronkelijke bevolking in dat hun traditio-

nele manier van leven serieus bedreigd werd 

door deze mensen met hun houten karren en 

vreemde gebruiken. Het wild waar de blanken 

op joegen, was tevens het vlees waar de indi-

anen van leefden. Bovendien graasde het vee 

van de emigranten op hetzelfde grasland als 

Als de uitdraai van een hart-

slagmeter golft het asfalt op 

sommige plaatsen door het 

landschap.
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Ligging: Noord-Amerika

Buurlanden: Canada in het noorden, 

Mexico in het zuiden

Hoofdstad: Washington D.C.

Oppervlakte: 9.826.675 vierkante kilo-

meter (19 keer groter dan Nederland)

Inwonertal: 316 miljoen 

Hoogste punt VS: 6.194 meter (Mount 

McKinley, Alaska)

Hoogste punt Oregon Trail: 2.259 meter 

(South Pass, Wyoming)

Toeristische trekpleisters: Grand Canyon 

National Park, Yosemite National Park, 

Yellowstone National Park, Las Vegas, 

New York City, Los Angeles, San Francisco

Taal: Engels

Munteenheid: dollar

Tijdsverschil: variërend van -6 (New York 

City) tot -9 uur (Los Angeles)

Klimaat: de enorme oppervlakte van het 

land zorgt voor de meest uiteenlopende 

klimaten, zoals een woestijn-, tropisch 

en gematigd regenwoudklimaat. Op de 

Oregon Trail, die loopt door de staten 

Kansas, Nebraska, Wyoming, Idaho en 

Oregon, heerst vooral een landklimaat: 

temperaturen kunnen, zeker in de zomer, 

in Nebraska en Wyoming oplopen tot ver 

boven de 40 graden Celsius.

Landschap: hoewel de VS zich kan 

beroepen op het hebben van de meest 

uiteenlopende en spectaculaire land-

schappen, beperkt het landschap op de 

Oregon Trail zich voornamelijk tot vlak 

landbouwland langs de grote rivieren in 

de staten Kansas en Nebraska, evenals 

woestijnlandschap in Wyoming, Idaho en 

het oosten van Oregon, tot uitgestrekte 

bossen in het westen van Oregon. 

Beste tijd: om de Oregon Trail te erva-

ren zoals de kolonisten dat ruim 150 jaar 

geleden deden, is het voorjaar de beste 

tijd om te reizen. Het is dan ook nog niet 

zo warm. Hou er wel rekening mee dat 

de kans op een stevige onweersbui zeker 

groter zal zijn in deze periode. 

Wetenswaardigheden: in de drukbezochte, 

toeristische gebieden is het vinden van 

een camping of hotel geen enkel probleem. 

Hou er wel rekening mee dat de Oregon 

Trail voor een groot deel door minder toe-

ristische staten als Kansas, Nebraska en 

Idaho loopt. Hier kan het vinden van een 

camping soms wat lastiger zijn. 

Als je verzekerd wil zijn van een kwalita-

tief goede camping, ga dan op zoek naar 

een KOA (Kampgrounds Of America), of 

naar een camping die aangesloten is bij 

de Good Sam Club. Let op, niet alle RV-

parks staan ook tenten toe.

Het vinden van benzine zal je nooit 

een probleem opleveren. Zelfs met de 

bescheiden tankinhoud van de XT, zo’n 

twaalf liter, ben ik nooit in de problemen 

gekomen. Amerikanen zijn verzot op 

eten, dus het vinden van een restaurant is 

doorgaans eveneens geen beproeving. Als 

je het echte westen zoveel mogelijk wilt 

proeven, kun je het beste voor de kleine, 

lokale diners en restaurants kiezen. Niet 

alle eetgelegenheden zien er van  buiten 

even fl orissant uit, maar je kunt als gou-

den regel aanhouden: hoe meer pick-up-

trucks op de parkeerplaats, hoe beter het 

eten. 

Vóór je de VS in reist, ben je verplicht een 

zogenaamd ESTA-formulier in te vullen. 

Dit kan online via https://esta.cbp.dhs.

gov/esta/ 

INFO OREGON TRAIL

de bizons. Een confl ict tussen beide culturen 

was uiteindelijk onvermijdelijk, de uitkomst 

van het geschil weten we inmiddels allemaal.

Hoe groot het verschil tussen deze twee vol-

keren ook was, er is ook een duidelijke over-

eenkomst tussen de indianen en de blanke 

Amerikanen: beiden voelden een sterke drang 

op zoek te gaan naar een plek waar het beter 

was. Op mijn reis door het westen van de VS 

heb ik gemerkt dat daar nog altijd weinig 

aan veranderd is. Ook moderne Amerikanen 

trekken nog altijd het hele land door met hun 

immense campers, als een moderne uitvoe-

ring van de prairie schooner, maar nog altijd 

op zoek naar dat ene plekje waar het beter en 

mooier is. Reizen zit dit nomadenvolk blijk-

baar nog steeds in het bloed, en waar beter 

dan in dit prachtige, uitgestrekte land!  <


